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Dit is het laatste deel van de laatste trilogie van Winterreisen naar Rome. We zijn grondip als
Lithomanen, oude-stenenliefhebbers. Dus een laatste reisje is niet een weekje, maar een serie
van drie keer een week in 2012, 2013 en 2014.

Roma Aeterna fascineert als vanouds. Niet alleen omdat we er mooie klassieke en christelijke
monumenten zien, maar omdat er ook steeds weer oude monumenten blijlen te staan die we
nog niet gezien hebben en er nieuwe musea gebouwd worden om ze beter tentoon te stellen.

Van de Via Sacra op het forum tot de racebanen in EUR, van het hartje van de binnenstad tot het
groene Tivoli, van de catacomben onder de grond tot de toppen van de heuvels van Rome, van
keizerlijke villa's tot pauselijke paleizen, van de goden in hun tempels tot de heiligen in hun
kerken, van de pane caldo bij het ontbijt tot de pasta en het tiramisuutje toe. Het zijn weer mooie
momenten.

- Frédérique
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